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Verhaallijntje Mook en Middelaar 225 jaar, 23 oktober 2025 

 

(Gesproken woord geldt) 

 

Beste mensen, 

 

Best bijzonder dat ik hier mag zijn, 

want 225 jaar geleden  

bestond er niet eens een gouverneur van Limburg; 

bestond er zelfs nog geen Limburg;  

althans geen provincie Limburg. 

 

Er had toen wel al een hertogdom Limbourg bestaan,  

al vanaf de 11e eeuw (1061), 

maar de Fransen hadden dit net in 1795 opgeheven;  

dus vijf jaar vóórdat ze hier  

Mook en Middelaar aan elkaar verbonden 

 

Maar de provincie Limburg  

ontstond dus pas 15 jaar later,  

bij de oprichting van het 

Koninkrijk der Nederlanden. 

 

Wisten jullie overigens  

dat Limburg bijna Maastricht had geheten? 

Zo luidde althans in 1815 het voorstel,  

maar Koning Willem I heeft dat 

eigenhandig verandert in Limburg;  

want hij vond het jammer  

dat die naam verloren zou gaan; 

dus dan waren Mook- en Middelaren – net als ik overigens – 

óók Maastrichtenaren geweest.  

 

Maar net als Willem hadden jullie hier  

jullie eigen ideeën over die 

spiksplinternieuwe provincie; 

niet over de naam; maar wél over de samenstelling; 

waarbij het toen 15-jarige Mook en Middelaar niets in het voorstel zag 
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om bij Gelderland gevoegd te worden. 

 

Nee, liever bij Limburg. 

 

En dat snap ik wel; 

de roots lagen immers niet alleen in het hertogdom Gelre (Middelaar); 

maar óók in Kleef (Mook); 

en dan kan je maar beter bij díe provincie horen  

waarin álle gemeentes 

een nogal grillig historisch verleden hebben, 

waarin ze – bij wijze van spreken –  

om de haverklap van nationaliteit wisselden; 

 

waarmee je dan samen een beste sterke identiteit opbouwt  

als meest internationale provincie van het land 

voor wie grenzen geen obstakels zijn. 

 

En daarom ben ik ook echt blij dat het mooie Mook en Middelaar 

toen bewust voor Limburg koos,  

want zie hoe jullie 

hier een perfect spil vormen met Gelderland én Brabant; 

en daardoor  

als weliswaar kleinste gemeente  

zeker niet de minst invloedrijke zijn… 

 

En dat vandaag dus 

al 225 jaar lang! 

Ik zou erop willen toasten; 

maar we zitten nog aan  

het ontbijt, 

dus laat ons er dan 

maar een tas koffie of thé op drinken. 

 

 


