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Koninklijke onderscheiding leden Rowwen Hèze bij gelegenheid 40e verjaardag van de band, 

Roermond, 23 september 2025 

 

(gesproken woord geldt) 

 

Beste mensen, 

Mannen. 

 

In de 40 jaar dat jullie bestaan 

heb ik jullie – zeker in de feesttent van Sambeek – 

leren kennen 

als een band  

die weet hoe je feestje  

moet bouwen. 

 

Maar zeker als gouverneur 

ben ik me meer en meer  

gaan beseffen, 

wat voor een 

geweldige ambassadeurs  

jullie voor Limburg zijn. 

 

Hoe jullie eigenlijk 

al van het begin van jullie bestaan 

letterlijk de toon zijn gaan zetten  

voor een Limburg 

dat uit haar schulp mocht kruipen. 

 

Want het is met háár dialect, 

verpakt in die bijzonder mix van muziekstijlen 

van fanfare, folk tot tex-mex, 

waarmee jullie iets geheel nieuws neerzette; en  

 

zeker vanaf dat legendarische Pinkpop-optreden 

het hele land op de knieën kreeg 

en liet zingen dat het inderdaad 

een kwestie van geduld is…. 

 

En in die veertig jaar 

dat jullie nu bestaan 

kon de bewondering 

enkel toenemen.  

 

Bewondering voor  

hoe jullie muziek niet enkel 

voor de ‘tralala’ maken, 

maar óók voor de ‘tristesse’; 

en zo eigenlijk de soundtrack 
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schrijven voor het Limburgse leven; 

én ver daarbuiten. 

 

Want je hóeft jullie teksten 

niet te verstaan 

om de vreugde of verdriet  

te voelen. 

 

Maar ook bewondering voor  

hoe jullie andere muziek- én theatermakers 

verder op weg helpen;  

jullie je bewust zijn  

van jullie voorbeeldfunctie. 

 

Maar bovenal bewondering voor  

hoe jullie de trots van Limburg 

op haar eigen taal, 

een enorm boost  

hebben gegeven. 

 

(En ook deze gouverneur 

uit Brabant aan het Limburgs 

hebben gekregen). 

 

Dit alles maakt jullie 

tot meer dan muzikale 

adel van Limburg. 

Dat maakt jullie 

tot échte adel. 

 

En daarbij hoort 

toch minstens een  

ridderlijke titel.  

 

Jullie voorman Jack Poels, 

mag zich al een tijdje zo noemen, 

maar nu is het tijd 

om de hele band 

tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

te verheffen. 

 

Dus ook: 

 

uit Horst aan de Maas: 

 

op accordeon, piano en trombone: Tren van Enckervoort 

 

op trompet, bugel: Jack Haegens 
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op drums en percussie: Martin Rongen 

 

uit Roerdalen: 

 

op bas en contrabas: Wladimir Geels; 

 

en uit Roermond: 

 

op gitaar, mandoline, vihuela en fluit: Theo Joosten  

 

En aangezien 

het gebruikelijk is dat de burgemeesters  

de lintjes uitreiken, 

zeg ik: 

 

Ryan Palmen van Horst aan de Maas, 

Jeffrey van Agtmaal van Roerdalen en 

Yolanda Hoogtanders van Roermond, 

 

kom erbij! 

 

Mannen, 

allemaal van harte! 

 


