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Beste mensen,

Wat fijn dat jullie er zijn.

Want weten jullie wat

het volk, de mensen, de burgers
duizenden jaren geleden

deden in het oude, antieke Rome,

als ze vonden dat de heersende klasse
er een potje van maakte;

ze er geen vertrouwen meer in hadden?

Ze verlieten dan allemaal de stad.
De elite moest dan maar
even zelf zien,

hoe ze aan brood, zorg en transport en zo kwam.

Pas als de zaken weer

op orde waren,

keerde het volk terug;

en kwam de stad en de economie

weer tot leven.

En daarom vind ik fijn

dat jullie hier zijn.

Want ook in deze tijd,

vinden heel veel mensen

dat de bestuurders, politici, Den Haag

er een potje van maken.

Omroep RTL onderzocht
het eind augustus

en ontdekte dat



nog maar vier procent
van de Nederlanders
vertrouwen heeft in de

politiek.

Nog maar 4 procent!

De Romeinen van toen
zouden de stad

al lang hebben verlaten!

En ik vrees

dat veel Nederlanders

nu hetzelfde doen.

Niet dat ze letterlijk

hun koffers pakken,

maar in hun geest zijn ze wel al weg,

weg van het Haagse gedoe.

En hoe zeer

dat misschien ook begrijpelijk is,
dat je je afkeert van iets

waar je toch geen grip

op lijkt te hebben,

het is niet goed

voor onze democratie,

waarin de macht

bij het volk, de burgers, de mensen

hoort te liggen.

Ofwel de democratie
van vandaag is

aan onderhoud toe;
en is veel

te belangrijk om
alleen aan politici

over te laten.



Zeker in een

wereld waarin

zoveel aan de hand is;

en het een illusie is

dat er één kant en klare oplossing bestaat
die ons weer in

rustiger vaarwater brengt.

Nee, juist in zo’'n wereld

hebben we elkaar

keihard nodig;

om samen het gesprek aan te gaan

over in welke maatschappij we willen leven;
en in welke juist niet;

en wat we daar samen voor nodig hebben.

En daarom is het zo goed
dat jullie hier vandaag zijn;
en belangstelling tonen

voor wat niet alleen een Haags feestje mag zijn.

En ook meteen
kunnen proeven

aan wat er

allemaal komt kijken

bij het runnen van een land.

In dit geval het runnen van een land

aan de hand van de Rijksbegroting,

het huishoudboekje van Nederland,

dat elke derde dinsdag van september,

op Prinsjesdag, wordt gepresenteerd in dat koffertje;
nadat de Koning in de troonrede

de belangrijkste plannen

van het Kabinet heeft benoemd.



Jullie gaan zo

uitleg krijgen over

hoe zo'n begroting wordt gemaakt,

waarom die belangrijk is voor de democratie,

en welke invloed je daarop zelf hebt.

Je zult merken
dat er veel overeenkomsten zijn

met het huishoudboekje van een gezin.

Een gezin dat eerst bepaald

wat ze belangrijk vindt,

waaraan ze dus meer geld wilt besteden;

en waaraan minder of niets.

En als je dus nog meer van iets wil hebben,

je op een andere post moet bezuinigen.

Of dat je dan geld gaat lenen

- omdat er meer geld uitgaat dan binnenkomt -
maar dan misschien later

met de gebakken peren zit.

Jijzelf of je kinderen...

Ik hoop van harte

dat jullie hier de smaak te pakken krijgen

- of houden -

om ook thuis, op verjaardagen of op de club
eens een balletje op te gooien

over hoe we voor iedereen een goede samenleving kunnen bouwen.

Het Romeinse volk

stopte overigens

de stad te verlaten

als ze ontevreden

waren over de heersers,

toen ze ook het recht kregen,

hun eigen vertegenwoordigers te kiezen.



Net als jullie dus
- als je 18 of ouder bent -

op 29 oktober...

Na vanmiddag
laat je die kans

zeker niet liggen ...



