Afscheid burgemeester van Bergen, Manon Pelzer, 21 maart 2024

Beste mensen, bewoners van Bergen, vrienden, familie en collega’s van de

burgemeester, en uiteraard jijzelf, Manon...
Het is bijna zover.
Nog 8 nachtjes.

Dan is het 29 maart 2024 en dan ligt er maar liefst 12 jaar burgemeesterschap van

Bergen achter je.
Je staat er niet elke dag bij stil hoe bijzonder dat eigenlijk is.
Dus dat doen we nu!

De gemeente Bergen neemt afscheid van een burgemeester die zich 12 jaar lang

onvermoceibaar heeft ingezet voor de gemeenschap en de organisatie hier.

In tijden van crisis - bijvoorbeeld met het hoogwater - zelfs voor de hele regio.
Nu is het burgemeesterschap sowieso een ambt dat onder druk staat.

Het is een rol in onze samenleving die haast met het jaar pittiger lijkt te worden.

Er wordt veel van je gevraagd, je staat altijd ‘aan’ en er komt buitengewoon veel op je
af.

12 jaar hier in Bergen, maar in totaal zelfs 16 jaar als burgemeester door het leven

gaan... moet u zich dat eens voorstellen. Dat is niet niks!

Manon,
Ik heb in aanloop naar vandaag mijn oor te luister gelegd op verschillende plekken.

Professioneel gezien roemen mensen jouw duidelijkheid, en het feit dat je niet om de

zaak heen wilt draaien.

Er was hier intern bij de gemeente werk aan de winkel en dat heb je voortvarend

opgepakt.
Plannen smeden.
Verandering voorstellen.

De neuzen in dezelfde richting krijgen.



Ondertussen wilde je goed benaderbaar blijven — een kwaliteit waar geen burgemeester

zonder kan.

Ook het voorzitterschap van college en raad,

toch de kerntaken in het wekelijkse ritme als burgemeester, pasten je.

Dit neemt niet weg dat er in bestuurlijk opzicht in Bergen ook moeilijke tijden waren. Dit

raakte jou ook persoonlijk.

Gelukkig was de steun vanuit de bevolking van Bergen groot, in al die jaren. En daar

mag je ontzettend trots op zijn.

Kortom, je hebt hier in Bergen als burgemeester duidelijk eigen voetstappen en

vingerafdrukken achtergelaten.

Jouw inzet is lovenswaardig. Altijd volhardend, met charme, en met elk College hier in

Bergen.

Je zette altijd de belangen van de gemeenschap voorop. En daar wil ik je alvast hartelijk

voor bedanken.

Maar er is meer.

Als burgemeester heb je een aantal nevenfuncties, die horen bij de rol.
Vanuit de formele taak die je hebt, zal ik maar zeggen.

Gewoon ‘part of the job'.

Maar...

Zoals zoveel provinciegenoten, doe jij méér voor de maatschappij dan van je gevraagd

wordt.
Ook buiten je baan om.
Dat past bij onze provincie.

We doen de dingen die er toe doen niet ndast, het hoort erbij. Het maakt ons tot wie we

zijn.

Manon, je zet je sinds jaar en dag in voor de gemeenschap. Waar je ook bent. En op alle

mogelijke manieren.

En waarom zou je dat anders aanpakken dan ieder ander?



Natuurlijk houd je in je nevenfuncties van het maken van goede plannen en strategieén,

maar je steekt net zo lief je handen uit de mouwen als vrijwilliger bij een evenement.

Ik begrijp dat je ooit eens de kaartverkoop van een evenement voor je rekening nam -

en er een verkoudheid aan overhield omdat je op de tocht zat?

Beste Manon,

Een mens kan zich op vele manieren inzetten voor de samenleving en dat deed en doe je

dus ook graag.

In jouw geval was het onder meer de muziek,
toch vaak de hartslag van een dorp,
en zo kenmerkend voor het leven hier,

die op jouw tijd en kunde mocht rekenen.
Als voorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, al sinds het jaar 2008, zet je

je met hart en ziel in voor de muziek die zovelen hier in het zuiden beweegt.

Je droeg er aan bij dat de LBT in Limburg een gewaardeerde gesprekspartner werd

binnen de amateurmuziek.

En je hebt de LBT binnen de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie op een

prachtige positie gebracht.

Tot ver buiten de regio vertegenwoordigde je de LBT, wat ook de internationale

contacten met Duitsland en Belgié ten goede is gekomen.

In de organisatie van de Euregioparade (vanuit LBT) bijvoorbeeld, was je nauw

betrokken bij het beleid van het evenement en de financién.

En er is meer, naast de LBT.

In de afgelopen decennia heb je een serieus deel van je tijd besteed aan allerlei

maatschappelijke organisaties en maatschappelijke doelen.

Fanfare St. Elisabeth Groenstraat Landgraaf kon een aantal jaar op je rekenen als

voorzitter.
Net als de Stichting Damesvoetbal Parkstad.

Je was een decennium lang actief bij het Huis voor de Kunsten Limburg.



En zo zijn er nog veel meer manieren waarop je al sinds begin jaren "90 allerlei mooie

maatschappelijke nevenactiviteiten verricht.

Al die extra inspanningen - ze sieren je.

En ik ben niet de enige die er zo over denkt.

Toen je vertrok uit Provinciale Staten werd je Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vandaag doen we er een schepje bovenop...

Beste (mevrouw) Manon Pelzer,
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot...
... Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kom je naar voren zodat ik je de versierselen kan opspelden?



