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Business Breakfast Club, Ronald McDonald Huizen Limburg, op 7 december 2023 

 

Beste mensen, 

Goedemorgen!  

Fijn om hier bij jullie te zijn.  

Bij het 100e ontbijt alweer! 

Dat verdient een felicitatie. 

Het is hartverwarmend (en treffend voor Limburg) wat u hier doet.  

Het samenzijn, verhalen delen, aandacht hebben voor elkaar.  

Omzien naar de ander. 

En dat allemaal in het licht van de pijn van onze allerjongsten en hun ouders en andere 

verzorgers. 

Als vader en als opa raakt me dat diep. 

Hoe kinderen met tegenslag, ziekte en pijn omgaan is bewonderenswaardig en daar kan 

iedereen volgens mij iets van leren en inspiratie uit halen.  

Die jonge leventjes die toch alle tijd, vrijheid en geluk voor zich zouden moeten hebben… 

het is niet iedereen gegund, helaas. 

Zolang je er niet mee te maken krijgt is ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en een Ronald 

McDonald-huis voor veel mensen een ver-van-je-bed-show. 

Je leeft je leven, en elke dag ben je bezig met het beste voor je kind.  

Als er dan iets aan de hand blijkt in de gezondheid, en niet zomaar iets kleins, dan kan 

alles uit balans raken en ontregeld worden.  

Het is nogal wat als ouders of grootouders, of andere verzorger van een kind, om er 

letterlijk naast te staan en je machteloos te voelen. 

Het is zo’n zegen als het dan lukt om de omstandigheden zo kalm mogelijk te houden.   

Een poging om rust te creëren in dat woelige vaarwater van ziekte, opname, en 

behandeling.  

En dat is wat de huizen bieden.  

Een fantastische missie!  
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Wat ik mooi vind aan deze Businessclub is het gevoel van verbinding dat u oproept. 

Bij elkaar, bij de zorggemeenschap, bij ouders, bij iedereen die in een periode van 

tegenslag een hand op de schouder en steun in de rug nodig heeft.  

Ik kan mij er wel eens zorgen om maken of we dat nog voldoende kunnen vinden bij 

elkaar.  

Met al die polarisatie, de focus op het eigen leven, het ‘ikke-ikke-ikke’ dat soms zo luidt 

klinkt in ons land.  

Maar dan raak ik in contact met een initiatief als dat van jullie en dan voel ik het weer 

helemaal: we leven om er voor elkaar te zijn!  

U verbindt en doet dat op een buitengewoon praktische manier – en daar houd ik van.  

Elk mens moet ontbijten en elke ondernemer wil in contact zijn met anderen.  

Combineer die twee, bouw er een goed plan en een mooie team van betrokken mensen 

omheen en hup: een paar jaar later zit je ineens aan je 100e Business-ontbijt.  

Ik heb grote waardering en bewondering voor iedereen die een bijdrage levert, welke 

bijdrage dan ook, om dit allemaal mogelijk te maken.  

Jullie doen dit naast jullie reguliere dagelijkse taken als ondernemer en dat siert jullie.  

Jullie geven Limburg kracht en waarde mee, maken ons sterker, daadkrachtiger, en 

innovatiever.  

En dat allemaal met de corona-tijd achter de rug, de stress van het hoogwater 

misschien, de dagelijkse regeldruk, er moeten en willen zijn voor je werknemers… 

Als je dat allemaal bij elkaar optelt neemt m’n bewondering alleen maar toe. ‘Dank voor 

jullie ondernemendheid’ is wat ik daarom wil zeggen! Niet alleen namens mezelf, maar 

indirect namens al die duizenden mensen in onze provincie.  

Lieve mensen, 

Uiteindelijk is het gelukkig een minderheid die te maken krijgt met intensieve zorg voor 

hun kinderen – maar het kan al die ouders, verzorgers, broers, zussen, ooms, tantes, 

oma’s en opa’s gebeuren.  

En als ik bedenk dat er dan een Ronald McDonald-huis waar je terecht kunt, dan word ik 

warm van binnen.  

Want de kwaliteit van onze levens wordt in mijn ogen uiteindelijk bepaald door wat we 

voor elkaar over hebben.  
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Hoe groot onze harten zijn.  

Met hoeveel liefde we onze uren vullen.  

Er is een Vlaamse dichter, Bart Moeyaert, die fantastische boeken en gedichten maakt 

voor kinderen en voor volwassenen.  

In één van zijn gedichten schrijft hij dat liefde spieren geeft en op den duur ook vuur.  

Zo kijk ik er ook graag naar.  

Liefde is aanstekelijk.  

Het maakt je sterk.  

Het verwarmt. 

En liefde vermenigvuldigt als je het gééft.  

Dat is feitelijk wat jullie sinds de oprichting doen, bij ieder ontbijt.   

Of je nu een oprichter van het eerste uur bent, of je nu vandaag voor het eerst 

aanschuift en mee-eet… 

… je bent hier naar toe gekomen omdat je wilt geven.  

En daar wil ik jullie allemaal heel hartelijk voor bedanken.  

Ik zou zeggen: op naar ontbijt nummertje 101.  

En voor nu: eet smakelijk en heb het goed samen!  

Dank jullie wel.  

 

 


